" Zalig zij die naar het woord Gods luis-
teren en het onderhouden ! (H. Schrift)

T

Bid voor de ziel van
mevrouw

Maria Augusta Matthijs

weduwe van de heer
Georges Van Hoorde

geboren te Zarlardinge op 27 juli 1907 en
overleden in de H. Hartkliniek te Geraards-
bergen op 5 december 1986, gezalfd door de
HH. Sakramenten der Zieken.

Lid van de Bond der gepensioneerden.

De families

Matthijs, Van Hoorde,

Sadones, Stockman en Stevens
danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van diep medeleven in hun rouw.

Uitg Miserez, Deitinge

Het leven van 'n mens heeft z'n licht-en
schaduwzijden.

Soms overwegen de lichtzijden, al zullen
ze wel altijd door het een of het ander
overschaduwd worden. Bij anderen over-
schaduwen de tegenslagen dikwijls totaal de
lichtzijden, zo dat het er uit ziet alsof
de dreiging van de tegenslagen boven
het hoofd blijft hangen. Zo is het wel ge-
weest in het leven van Augusta.

Al scheen aanvankelijk het licht te schijnen.
De donderwolken hebben over haar leven
gehangen door het voortijdig verscheiden
van haar echtgenoot, haar schoonzoon en
haar dochter.

Wat blijft er 'n mens nog over als hij
niemand meer heeft ?

Gelukkig was zij 'n diep-gelovig mens, die
veel troost en steun vond in haar weke-
lijkse en dagelijkse mis en gebed.
Gelukkig kreeg zij de aandacht, de zorg, de
hulp en het bezoek van haar familie. Dat
heeft haar zeker recht gehouden en
dankbaar. Maar toch blijven de zorgen in
’t hoofd en ’t hart en de jaren doen ten-
slotte de laatste krachten bezwijken.

Nu rust zij in de vrede van de rust, die
haar heeft opgenomen in het geluk: * ge-
dragen en volbracht te hebben . Moge zij
eeuwig leven naast hen die ze in haar
liefde gedragen heeft.




