” Mijn taak is af, mijn werk wvolbracht,

mijn levensadem neigt ten nacht,

ik zal met blij verlangen

mijn loon uit Godes Hand ontvangen .
(Guido Gezelle)

Ontving door geloof in Jezus Christus
eeuwig leven bij God, onze Vader

MEVROUW

MARIE ODILE MATTHLS

weduwe van de Heer
EDGARD EUGENE.

Zij werd geboren te Viane op 25 april
1888 en is er naar haar Schepper terug-
geroepen op 4 augustus 1985, gesterkt
door het H. Sakrament der zieken.

Lid kristelijke bond der gepenmsiomneerden.
O

De families MATTHIJS,
EUGENE,
VANDEN NEUCKER,
VANDERPERRE

danken U wvoor de blijken van kristelijk
medeleven, uw vroom gebed en uw aan-
wezigheid.

De oudste vrouw van onze parochie is
naar de Heer gegaan !

Een verdienstelijk en werkzaam leven
heeft ze geleid: vol zorgen om haar
groot gezin, zoekend om de eindjes aan
mekaar te knopen terwijl de man ” naar
't Frans” was in de armoedige tijd in
en rond de 1ste wereldoorlog.

Haar diep geloof en godsvertrouwen was
haar een sterke steun doorheen al de
wederwaardigheden van het leven.

In haar oude dag was de genegenheid van
haar kinderen en kleinkinderen een be-
loning voor haar eigen inzet. Het maak-
te haar gelukkig de vertrouwde gezich-
ten en stemmen rond zich te zien en te
horen, ook wanneer ze machteloos te
bed lag en volledig aangewezen was op
de zorgen van anderen.

Moge Gods zorgende aanwezigheid haar
nu blijvend gelukkig maken.

Beminde kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen, bed-achterkleinkinderen en
familie, uw bezoekjes en hulp deden mij
echt deugd en hebben mij een gelukkige
oude dag bezorgd in de huiskring. Dank
u daarvoor, vooral aan u mijn zoon
Albert. Moge ook uw oude dag verlopen
in de gezelligheid en de genegenheid van
de familiekring. Ik heb u leren bidden,
vergeet mij nu ook niet in uw gebed.
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