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PIEUX SOUVENIR
DE MONSIEUR

Odilon MATTHYS
époux de Madame Jeanne NICAISE,

né a Everbeek le 15 mai 1900 et pieusement
décédé a Brakel le 24 mars 1987.

De [|'étre cher que nous pleurons en ce jour, nous
garderons le souvenir d'un homme courageux,
dévoué et serviable envers tous.

Son passage parmi nous laissera en nos coeurs
une image indélébile : c'est lui qui nous a appris
par son exemple le vrai bonheur que I'on peut
trouver dans son foyer.

C'est pourquoi son décés nous afflige.

Chere épouse, chers enfants et petits-enfants,
chére famille; je vous quitte a regret, mais je
sais que mon souvenir ne s'effacera jamais de
vOos coeurs aimants.

Deuxiéme messe : dimanche 14 juin a 9.30 h.

Les familles Matthys, Cosijns, Nicaise, Demartin
vous remercient des marques de sympathie que

vous leurs avez témoignées.

1.

TER ZALIGER NAGEDACHTENIS
VAN DE HEER

Odilon MATTHYS
echtgenoot van Mevrouw Jeanne NICAISE,

geboren te Everbeek op 15 mei 1900 en
godvruchtig overleden te Brakel op 24 maart 1987.

Onze dierbare overledene was een gelukkig man
die zo graag een babbeltje ging slaan met vrien-
den en geburen. Het was aangenaam in zijn
gezelschap te zijn, juist omdat hij opgeruimd en
gelukkig was. Ook was hij fier - en terecht - op
zijn hoge ouderdom en zijn sterke gezondheid.
Maar ja, ook sterke bomen worden geveld.
Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
hoe kan ik u genoeg bedanken voor uw trouwe
liefde en uw oprechte genegenheid.

Bidt nu tot God dat Hij mij genadig weze en mij
opneme in het hemels Vaderhuis.

Namis : zondag 14 juni om 9.30 u.

De families Matthys, Cosijns, Nicaise, Demartin
betuigen U hun oprechte dank voor de blijken
van deelneming.
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