Mijn Jezus, Barmhartigheid !
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BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Julia - Elisa - Maria MATTON
echtgenote van Heer Octaaf Vanhonnacker

geboren te Zwevegem op 27 januari 1899 en god-
vruchtig overleden te Kerkhove, op 28 september
1971, versterkt door de H. Sacramenten.

't Was daags voor het feest van de H.Engelen
Michaél, Gabriél en Rafagl, een moeder vol be-
zorgdheid, toewijding en offerzin, wier liefdevolle
aandacht niets ontging, wier leven voor haar man
en kinderen was, en wier ziel voor God, is na
lange maanden van lijden en pijn, naar het ver-
blijf van Gods engelen en uitverkorenen heenge-
gaan.

Engelen noemt de H. Schrift: dragers van een
boodschap van God. Ook het leven van deze diep-
betreurde echtgenote en moeder, straalde een bood-
schap uit voor al wie maar zien kon. Haar stich-
tende vroomheid, haar ontzag voor God, haar op-
rechte en vaste geloof, haar volhardend gebed, haar
vertrouwvolle onderworpenheid aan God, was een
stille maar deugddoende verwijzing naar Hem die
begin en levensdoel is voor elk schepsel, en naar
Wie wij dag na dag op weg zijn.

Dierbare Echtgenoot, zovele jaren zijn wij, zeker
van elkaars liefde, samen gegaan door vreugde en
leed ; tot in de laatste maanden van mijn ziekzijn
en lijden, hebt gij maar geen inspanning noch
offers te zwaar gevonden om mij bij te staan ;
dit gaf mij diepe rust en stille vreugde, en moed
in de beproevingen. De herinnering hoe gij mij

gelukkig hebt gemaakt en de waarde hiervan voor
de Heer, moge U nu sterken en verblijden in uw
diepe verdriet. De vrede om welvervulde plicht
moge uw ziel vervullen.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, u welva-
rend te zien en doordrongen van de christelijke
geest was steeds de hoofdbekommernis van uw
moeder. Door uw werkzame leven en trouw aan het
H. Geloof blijft het levensdoel van uw moeder
nastreven. De Heer sta u bij als loon voor alles
wat gij met tedere genegenheid voor uw moeder
hebt gedaan.

Mijn Goede Dochter Agnes, die met uw man
en lieve kindjes steeds in mijn onmiddellijke na-
bijheid hebt verbleven, en mij dag en nacht met
de beste zorgen hebt omgeven, moge de Heer het
u goddelijk mild belonen.

Beminde Zusters, Schoonbroeder, Schoonzusters
en Beste Familie, aan ieder wil ik mijn oprechte
dank betuigen. Laten we steeds voor mekaar bid-
d?n dto'r de Heer ons samen opnieuw verenigd voor
altijd.

Wees mijn ziel in Uw gebed indachtig.

Heer Octaaf Vanhonnacker, kinderen en klein-
kinderen,

De families Matton-Messiaen
en Vanhonnacker-Demeyere,

danken U voor uw blijken

van deelneming en gebeden.
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