Zijn kinderen, zijn steun en trots
en zo nabij de laatste dagen.

Hij was een vechter en een rots
die moedig was en zonder klagen
Zijn kruis ten einde heeft gedragen.

1.

Gij die hem gekend en
bemind hebt gedenk

DE HEER
Jean MAUDENS

echtgenoot van mevrouw
Maria DEPOORTER

Geboren te Geraardsbergen op
10 november 1929 en er godvruchtig
overleden op 28 maart 1996, gesterkt
door het Sakrament der zieken.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
de families MAUDENS, DEPOORTER,
HANON en GEERS
danken voor de blijken van deelneming en steun
hen betuigd in deze rouw.

Lieve Peter,

Nu je ons verlaten hebt, weet ik dat je eindelijk
weer innerlijke rust gevonden hebt, je bent nu weer
‘op je gemaksken’, zoals jij dat noemde.

Want zo ben je altijd geweest, Peter, voor kalmte
en rust, tegen geweld of welke vorm van onrecht-
vaardigheid dan ook. En daar ben ik blij om, want
jij hebt gezorgd dat mijn papa ook zo is geworden.

Ik zal nooit vergeten hoe plezant het was om
bijvoorbeeld een goed rapport of mijn kersverse
rijpewijs aan je te tonen, omdat je telkens weer fier
op me was.

Ik had me geen betere peter kunnen wensen en
‘k beloof je hier en nu dat ik jouw levensfilosofie in
ere zal houden.

Oma, Pascal, papa, mama en tante Martine zullen
je missen, net als ik, maar in ons hart zal je steeds
aanwezig zijn.

Valerie.

Nadienst op zondag 19 mei 1996 om 11 uur in de
Sint-Bartholomeuskerk.

Er zal op de eerste maandag van mei en juni om
18.30 uur een H. Mis opgedragen worden voor onze
overledene.

Begr. Moulart & Herregodts Drukkerij Van de Maele




