GOD IS LIEFDE

T

Gedenk in uw gebed de ziel van
DE HEER

ALFONS MEERSCHAUT

weduwnaar van Mevrouw
IDA D’HAEYER

geboren te Nederbrakel op 11 augustus 1901
en godvruchtig overleden

in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel

op 16 februari 1986,

gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken

en de Pauselijke zegen.

Het plotse overlijden van zijn schoonzoon
Emiel had hem zo diep geraakt, dat spijts
alle zorg hij er niet overheen kon. Was
hij wel de vriendelijke man gebleven, toch
bleef diep in hem het leed knagen en
hem ondermijnen zodat de vermaning van
de Heer bewaarheid werd: , Ge weet niet

wanneer de dood komt, 's avonds laat of Om uw gebed en medeleven danken U :

diep in de nacht”. De families
Door een christelijk en schoon menselijk MEERSCHAUT, D’'HAEYER, UYTTERHAEGEN
leven had hij zich hierop voorbereid. en DE BOCK,

Moge de Heer hem nu barmhartig zijn
en mild belonen met het eeuwig geluk
van de hemel, Drukk. L. De Ruyver - Brakel




