«Leven is weven en sterven zijn stuk aan
God afgeven » (Guido Gezelle)

.l.

Tot vrome en dankbare herinnering aan
MEVROUW
Anna MEERSCHAUT

echtgenote van de

Heer Albert VAN WAMBEKE,
geboren te St.-Blasius-Boekel op 30 augustus
1905 en godvruchtig overleden in de St.-Elisa-
bethkliniek te Zottegem op 11 juli 1979,
gesterkt door de HH. Sakramenten der ster-
venden.
Lid van de Vrouwengilde en van de Kristen
Bond van de Gepensioneerden.

« Moeder is naar de hemel » zo bereikte ons
het overlijden van Anna.

Inderdaad, als gelovige mensen weten we dat
de dood niet het einde is maar een nieuw
begin. Daarom willen we niet treuren als men-
sen zonder hoop. Moeder Anna blijft ook voort-
leven in onze gedachten als een vrouw naar
patroon van de wijze vrouw uit het boek der
wijsheid. Wij gedenken haar hartelijke en nim-
mer rustende zorgen voor haar gezin en in
de kleermakerij. Haar onverwachts vertrek uit
ons midden herinnert er ons weer aan

« Ons leven hangt maar aan een draad
de sterkste breekt, aleer hij 't weet,
want niemand kent de maat
waarmee God ons leven meet ».

Wij bidden U, God onze Vader, geef uw heer-
lijkheid, uw toekomst en uw eeuwige trouw
aan deze gestorven vrouw en moeder.

Dierbare echtgenoot, ik dank U voor de liefde
en trouw tijdens de 46 jaar huwelijks- en ge-
zinsleven en samenwerken. Echte, oude liefde
roest, sterft niet. Maar hier is er een tijd
van komen en gaan. Tot ziens.

Mijn geliefde kinderen, draag verder zorg voor
vader nu hij mij zal missen. lk dank U voor
uw bezorgdheid thuis en uw bezoeken in St.-
Elisabethkliniek. Draagt voorts elkanders las-
ten. Goad mogen 't U lonen alsmede de
Zusters en verplegend personeel om toewij-
ding en goede verzorging.

Beste familieleden en vrienden, vaart samen
wel. God zegene U.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families :

MEERSCHAUT, VAN WAMBEKE, KINDT en
DE LANGHE,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Drukkerij J. De Vleeschouwer-Hoste - Brakel




