«O, z0 gij nog een moeder hebt,
bemin ze trouw in vreugd’ en leed ;
want nooit beseft gij, zalig kind,
wat rijke schat gij d’uwe beet ».

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

ANSELMA MEERSCHAUT

weduwe van de Heer Victor D’Haeyer,
geboren te Nederbrakel op 25 oktober 1909
en godvruchtig overleden
in het Sint-Franciscustehuis te Brakel
op 30 juni 1993,
voorzien van het H. Sakrament der zieken.

De familie dankt U voor de blijken
van medeleven en voor uw gebed.

De namis wordt opgedragen op woensdag
21 juli 1993 om 19 uur in de dekenale
kerk St.-Pieter te Brakel.

Moederke, in alle rust ben je nu ingeslapen:
de rust die je voorheen zocht maar niet vond.

We hadden je zo graag willen helpen, maar
het bleek toch zo moeilijk.

Je hebt het nooit echt gemakkelijk gehad.
Na het vroege verlies van vader stond je
er alleen voor, maar behield de wilskracht
om er voor ons allen het beste van te maken.

Van al dat innerlijke strijden was je op
het einde toch zo moe.

Nu hoef je niet meer bang,

niet meer bekommerd of ongerust te zijn.

Dank je voor al die mooie jaren.
Mogen we nu even zwak zijn met een traan
van droefheid en onmacht?

Het is stil om ons heen.
Moederke, we zullen je zo missen.

Bid voor ons bij de Heer.
samen met onze familie in de hemel.

Rouwleiding Raoul ‘Brakel - Dgruki D&D




