t
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

FRANCOIS MEERSCHAUT

weduwnaar van Mevrouw
Maria-Odila De Meyer

geboren te Nederbrakel, op 25 september 1893,
en godvruchtig overleden in St. Franciscuskliniek
te (Op)Brakel, op 19 juli1973,
voorzien van het H. Sakrament der zieken.

Het uur van de dood is alleen aan God bekend,
daarom gelukkig de mens die zich door een deugd-
zaam leven heeft voorbereid op de grote dag.

Heer, uw gelovigen wordt het leven niet ontnomen
doch slechts veranderd en terwijl het huis dezer
aarde, ons lichaam, in puin valt, wordt een eeuwige
woning in de hemel bereid.

Onze duurbare overledene leefde gelukkig in zijn
huisje na een leven met schone en droeve dagen.
Hoe vlug en onverwacht het ook allemaal gebeurde
in die laatste dagen, toch besefte hij dat zijn uur
gekomen was, en met een kristelijke gelatenheid
en oprecht geloof heeft hij zich op het sterven
voorbereid.

Vol vertrouwen mogen wij dan ook bidden tot de
Algoede God dat Hij onze duurbare overledene nu
de eeuwige rust verlene in het hemels Vaderhuis
en hem vergeving schenke voor wat hij misdeed.

Duurbare familie, vrienden en geburen, nogal onver-
wacht ben ik van u heengegaan. Denk nog af en toe
eens aan mij in een vroom gebed, dat de Heer
van leven en dood mij genadig weze.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families MEERSCHAUT,
DE MEYER,
DE VLEESCHAUWER,

danken voor uw blijken van deelneming.
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