De dood der rechtvaardigen is de overgang tot
een beter leven. (H. Bernardus)
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Wij danken God, de Vader, die ons waardig
gemaakt heeft om deel te hebben in de erfenis
van de heiligen, in het Licht Die ons aan de
macht van de duisternis heeft ontrukt en ons over-
gebracht heeft in het Koninkrijk van de Zoon zij-
ner Liefde, in wien wij verlossing hebben door
zijn bloed, de vergiffenis van de zonden,

(Coloss. 1; 12 tot 18)

Met kalme overgave aan Gods H. Wil en met
volle betrouwen op zijn oneindige barmhartig-
heid heeft deze achtbare overledene het offer
van zijn leven gebracht; zijn leven dat met geen
rozen was bezaaid, maar dat steeds 'n harde
kamp is geweest om den brode voor zijn gezin,
aan hetwelk hij oprecht verkleefd was.

Moge de Heer hem nu ruimschoots overladen
met eeuwige schatten in ruil voor de ontberin-
gen die hij op aarde heeft gekend.

Beminde echtgenote en kinderen, al te vroeg
moet ik U verlaten, maar 'tis de Heer van hier-
boven die het zo heeft beschikt, buigt het hoofd
voor zijn eeuwige raadsbesluiten. Hij zal U troos-
ten en opbeuren als gij tot Hem uw toevlucht
neemt. Tot weerziens en bidt voor mij.

H.Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. (100 d. afl.)

De familien MEERSCHAUT, DE
RUYVER en DE BOCK;

Danken U om Uw kristelijke
deelneming en gebeden.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst




