« Wie in Mij gelooft, zal leven ». (Joh. 11,25)
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DANKBAAR AANDENKEN AAN
HENRI MEERSCHAUT

echtgenoot van
Maria, Estella HAUWSTRAETE,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op

1 januari 1920 en godvruchtig overleden
te Oudenaarde in het O.-L.-Vrouwe-
hospitaal op 29 december 1980,

voorzien van de HH. Sakramenten van
de zieken en de Pauselijke Zegen.

Heer God, wij danken U om Henri, in
wie wij Uw liefdle en goedheid dag en
nacht mochten ervaren. Gans zijn leven was
gevuld met liefde en toewijding, die hij ook
deed ontwaken en liet groeien in het hart
van zijn kinderen. Hij was een werkzaam
man die niet van rusten wilde weten.

Nu de levensavond ging komen en alles
wat rustiger mocht verlopen, met het genie-
ten van het werk van vroegere jaren, werd
hij geroepen tot de eeuwige rust.

Het huis dat hij met zorgen en werken
samen met zijn vrouw heeft opgebouwd wist
hij ook te maken tot een huis voor zijn
kinderen en kleinkinderen. Moge de Heer

hem nu opnemen in ons aller Vaderhuis in

de hemel.

Beminde echtgenote, ons gelukkig samen-

zijn maakt deze scheiding nog harder,
geloof helpt ons echter toch hoopvol
blijven uitzien naar het weerzien bij

Geliefde kinderen en kleinkinderen,

ons
te
God.

ook u

dank ik voor de liefdle en zorgen en blijft
moeder nu nog met meer genegenheid om-

ringen nu ik er niet meer ben.

Beste moeder, twee kinderen zien

voor-

gaan in de dood moet onbeschrijflijk zijn,
maar ook voor U zal uw geloof een steun

zijn in deze zware dagen.

Familieleden en bekenden, denkt ook gij
nog eens aan mij in een vroom gebed.

De families MEERSCHAUT, HAEGEMAN,

HAUWSTRAETE, DELVAEYE,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en Zoon

Brakel




