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«Heer, in Uw handen

beveel ik mijn geest. »
In vroom gebed gedenken wij

HONORE MEERSSCHAUT

echtgenoot van Hilda QUATACKER

geboren te Balegem op 5 februari 1929
en plots aan de liefde der zijnen ont-
rukt te Oosterzele op 9 november 1979.

Zijn echtgenote
De families MEERSSCHAUT - IMPENS
QUATACKER en BAELE
danken U van harte voor de blijken
van deelneming in hun rouw en voor
uw gebeden.

Veel te vroeg moesten jouw sterke
mannenhanden de witte en rode anjer-
bloemen laten.

In de serres langs betongelijnde paden
blijft slechts herinnering aan je ver-
stilde lach.

En wij zijn treurig God, om wat w’aan
hem verloren.

Een goede man, een zoon, een trouwe
vriend, een broeder uitverkoren.

Zegen Honoré, O Heer, hij die in
iedere daad van zijn té korte leven,
meehielp aan jouw scheppingstaak.

Lieve Hilda, zonder woorden dank ik
je. Blijf zoals je was, want je was goed
voor mij.
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