Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd
niet van het leven.
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BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Jan-Baptist MEERSCHAUT

weduwnaar van Mevrouw

Julia DE BACKER

geboren te Elst op 1 januari 1916

en godvruchtig overleden te Oudenaarde

op 18 juli 1976,

gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken.

Diepe treurnis heeft ons gemoed overmeesterd

en in ieder van ons woorden klinkt een toon van
schrijnende droefheid omdat hij, die ons op aarde
boven alles dierbaar was, van ons is heengegaan
naar het hemelse Vaderhuis.

En danken wij God om al het schone en het goed
dat Hij langs en door onze welbeminde vader ons
heeft geschonken.

Zijn leven was getekend met de goede, oude geest
van een diepkristelijke familie.

Eenvoudig en oprecht van hart en godvrezende
bewandelde hij standvastig de weg des Heren.
Opgeruimd en levensblij was hij voor zijn kinderen,
naastbestaanden, geburen en allen die met hem in
betrekking kwamen. De beproevingen aanvaarde
hij met gelatenheid en levensmoed.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, innig
dankbaar ben ik U allen die mij zo liefdevol bejegend
en verzorgd hebt. God zegen U in zijn liefde, in
afwachting van een eeuwigdurend wederzien bij
O.L.Heer samen met onze geliefde moeder die

mij is voorgegaan.

Moge hij nu bij God in geluk en vrede de
voltooing vinden van zijn aardse leven.

Daarvoor bidden wij.

Mevrouw Francine MEERSCHAUT
en kinderen Sadi, Soldy en Steven,

De Heer en Mevrouw Charles SIMAEYS-
MEERSCHAUT en dochter Cindy,

De Heer en Mevrouw Frans MEERSCHAUT-
DE STAERCKE en dochter Sofie ;

De families MEERSCHAUT, DE BACKER,
KWEMBEKE, VAN YPERZEELE ;

danken U oprecht voor de blijken van kristelijke
deelneming in de rouw die hun treft.

de bleeckere-de cubber, oudenaarde




