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Dankbaar aandenken aan :

DE HEER
Jean-Marie MEERSCHAUT

echtgenoot van Mevrouw
Lucienne DECUBBER

geboren te Opbrakel op 20 oktober 1945
en onverwacht overleden
te Oudenaarde op 2 mei 1997,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H.kerk.

De familie dankt U
voor uw gebed en medeleven.

Namis op zaterdag 7 juni 1997 om 17.30 uur.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Een mens in de fleur van zijn leven... een man,
wezensverbonden met echtgenote en kinderen, met
vrienden en werkmakkers, deze mens dragen we
vandaag naar zijn laatste rustplaats, niet zonder pijn.
Waarom moest dit gebeuren? Plots geplaatst voor
het mysterie van de dood, voelen we ons als mens
machteloos en klein. We zouden het leven willen
behouden, maar de dood is sterker dan wij. Afscheid
nemen van een zo beminde echtgenoot en vader valt
zwaar. Dankbare herinneringen leven in het hart van
zijn echtgenote en kinderen, het beeld van zo een
man blijft onuitwisbaar in het geheugen geprent.
Dankbaar aanvaardend stond hij in het leven. Zijn
plotse heengaan uit ons aardse midden zal in ons
allen een spoor nalaten van al de goede en schone
dingen waarmee hij de wereld een beetje beter
maakte, en waarmee hij geluk bracht waar hij kon.
Vader, wij danken je voor je voorbeeld van leven,
voor je diepmenselijke goedheid, je eenvoudig
geloof, je grote werkkracht en je oprechte
eerlijkheid. Wij danken je omdat je zoveel van ons
hebt gehouden en ons geleerd hebt hoe wij goed
moesten zijn voor de anderen.

Geliefde echtgenote, al te vroeg moet ik je vaarwel
zeggen. lk dank je voor je stille, trouwe liefde
doorheen de dagen van ons gelukkig huwelijksleven.
Ik vermoed hoe je je nu moet voelen bij dit pijnlijk
afscheid. Moge de liefde van de kinderen de pijn
verzachten.

Lieve kinderen, samen met moeder waren jullie de
vreugde van mijn leven. Zorgt nu voor elkaar in
trouwe liefde en genegenheid.

Lieve familie, vrienden en werkmakkers, naast mijn
dank voor uw vrienschap, wens ik nog dat jullie mij
in je diepste herinnering bewaren.




