GELOOFD ZI] JEZUS-KRISTUS | Amen

.l.
. Bid veor de ziel

REMI MEERSCHAUT

weduwenaar van

ELODIE UYTTERHAEGEN

geboren te Nederbrakel. den 12 Juni 1868 en
er overleden den 29 November 1945,
Voorzien van de H. H, Sacramenten der stervenden.

De hooge ouderdom is een belooning voor het
onderhouden van Gods gebonden. een kroon van
eer die op den weg der gerechtigheid wordt ge-
vonden, Prov. XVI

Miin levenskracht is uitgeput, miin dagen gaan
ten einde en het graf staat mij te wachten,. Verlos
mij. o Heer, en breng mij bij U, [ Job, 17, 1.3

Zalig ziin de dooden die in den Heer sterven:
van nu af aan, zegt de Geest, zullen zijuitrusten
van hunnen arbeid, want hun werken volgen hen-

(Apoc. 14,13)

Duurbare kinderen, hebt dank voor uwe goede
zorgen. Bidt veel voor uw vader en moeder en
leeft zooals zij het U voorgehouden hebben.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

De 4 akten- (12 3. afl)

Nederbrakel Druk Wwe O, Surdiacourt

Mijnheer en Mevrouw Alfons COESENS-MEERSCHAUT en kin-

deren ;
Mijnheer en Mevrouw Oscar COESENS-MEERSCHAUT en dochter:

Mijnheer en Mevrouw Alfons MEERSCHAUT-D'HAYER en kin-

deren ;
Mijnheer en Mevrouw Remi D’HAYER-MEERSCHAUT en kinderen

Mijnheer en Mevrouw Victor D’HAYER-MEERSCHAUT en kin-

’

DE PESSEMIER

deren
Mijnheer en Mevrouw Jozef MEERSCHAUT-LATEUR en kinderen ;

De Familien MEERSCHAUT, YUTTERHAEGEN, WATTE en

’

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den
rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten DANK,

l




