"Op U hoop ik, Heer,
zoals de waker uitziet naar de ochtend’.

(Ps. 130)
+
Gedenk in uw gebeden dankbaar
DE HEER

ALBERT MEGANCK

echtgenoot van Mevrouw
ALICE DE PESSEMIER

geboren te Merelbeke op 21 augustus 1921
en godvruchtig overleden te Oudenaarde in
het O.-L.-Vrouwziekenhuis op 17 mei 1987.
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Onverwacht werd dit leven op een zondag-
morgen afgebroken, te vroeg volgens men-
selijke inzichten.

In onze herinnering dragen wij een leven-
dig beeld van Albert mee. Hij was een vitaal
man en werkzaam auto-mekanieker zowel
eerst in een ander en van lieverlede meer
en meer in zijn eigen bedrijf. Waar op hem
beroep werd gedaan probeerde hij met zijn
schoolse kennis en rijke ervaring zijn klién-
teel te helpen.

Na een Teven vol inzet en toewijding werd
"Meganck' tot zijn Schepper teruggeroe-
pen. Zijn verdiende tijdelijke rust werd rust
voor eeuwig. De mens wikt, God beschikt
over het leven. Als menselijke hulp niet
meer helpen, leggen wij zijn leven in de
handen van de levende God. Hij ruste in
vrede !

Heer, onze God,

Gij heerst over levenden en doden.
Gij geeft het leven aan de mensen
en Gij neemt het ook terug.

Wij zijn allen in uwe handen.

Wij bidden U voor hem. Wij danken U voor
het goede dat wij van hem mochten onder-
vinden. Neem hem bij U op in de hoop van
een blijvend weerzien. Laat ons verder zo
onder elkander leven dat U ons ook kunt
aanvaarden.

Geliefden, te vroeg komt dit heengaan.
Weest moedig en dapper in de ZOrg Vvoor
elkaar vooral mijn geliefd petekind. Laat
me verder leven in uw herinnering en gebed.
Ook gij, mijn vrienden, vaart allen wel op
uw verdere reis naar de hemel,

O.-L.-Vrouw van Oostakker, bid voor ons.

De dertig gregoriaanse missen zullen opge-
dragen worden in de bedevaartkerk van
Sint-Jozef te Leuven.

Om uw gebed en medeleven danken U :

Mevrouw Meganck-De Pessemier Alice
en familie.
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