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Een vol jaar was nodig om de schepping
van deze sterke vrouw te bevrijden van de
vergankelijkheid, om deelachtig te worden
aan de vrijheid der glorie van de kinderen
Gods. Een pijnlijk jaar lang, hebben in haar
de woorden van Paulus de harde werkelijk-
heid gezien. Sterk en moedig, als het volk
der Vlaamse Ardennen is, heeft zij de strijd
met die vergankelijkheid aanvaard en door-
gemaakt, met de even sterke hoop op de
bevrijding. De strijd is nu gestreden, het
liiden geleden. Haar schepping en meteen
haar geluk is nu voltooid, op het ogenblik
dat de Heer Zijn net ophaalde en haar
mocht inhalen als een rijke vangst voor
Zijn hemel. Wij weten dat God ook alles
ten goede heeft geleid voor haar, die Hem
liefhad, en door Wie zij nu glansrijk mag
zegevieren.

Zo is moeder ons voorgegaan. Met een
sterke liefde voor het leven, met een on-
begrensdeliefde voor ons, met een gelovende
liefde voor God. Zo blijft zij in onze dank-
bare herinnering voortleven als een on-
wankelbaar houvast, dat zij voor ons was
en altijd zal zijn, om na haar, ook onze weg
te gaan naar de Heerlijkheid, Die ook eens
voor ons zal geopenbaard worden.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen, uw
vreugde was de mijne, en mijn pijn was de
uwe. Wij hebben alles samen gedaan voor
elkaars geluk. Ik dank u voor uw uiterste
genegenheid en liefdevolle zorgen. God
zegene en beware U.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
Danken u oprecht:
De families COUTUER,
MEGANCK.
SPITAELS,
VAN DE CAPELLE.
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