Ik ben de verrijzenis en het leven.

+

Gedenk in uw gebeden
DE HEER

Jerome MEIRSSCHAUT

Echtgenoot van Mevrouw Henriette DE SMET

Geboren te Bavegem op 10 december 1923 en
na een kortstondige ziekte godvruchtig over-
leden te Zottegem (Sint-Elisabethkliniek) op
25 september 1981. Gezalfd met het H. Zieken-
sakrament.

Na een leven van zorg en liefde, getekend
ook door lijden en ziekte is vader de eeuwig-
heid ingegaan. Daar wacht God, als een goe-
de Vader, om hem binnen te laten in Zijn
totale liefde. Heel het kristelijk leven kunnen
wij] samenvatten in het stil vervullen van de
dagelijkse plicht. In het besef dat elke dag
een gave van God is, en dat de mens ook
elke dag een stukje dichter naar God groeit
door zijn gebed en niet aflatende liefde voor
zijn medemens, naar het voorbeeld van God
zelf.

Zo voltrok zich ook het leven van deze over-
leden man : stil en ijverig, werkzaam en ge-
lovig. Onbegrijpend staan wij tegenover dit
vroege afsterven, alleen ons geloof in Gods
voorzienigheid doet ons hopen in vast be-
trouwen dat hij nu echt gelukkig is.

Geliefde echtgenote, moeder en kinderen,
wij konden nog een hele tijd vreedzaam bij
elkaar zijn, doch wij weten dat onze plannen
dikwijls de grens overschrijden die de Heer
stelt aan onze nog veel belovende mensen-
krachten.

Dank u voor alles en draag zorg voor me-
kaar, trouw aan uw geloof.

Uw gebed weze de kracht voor U en mij.

Eens ontmoeten wij elkaar in Gods eeuwi-
ge liefde.

De families MEIRSSCHAUT, DE SMET,
BRAECKMAN en VEKEMAN

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming.

Drukkerij DE AS - Heistraat 55, Oosterzele
Begr. J. Wanzeele - Oosterzele - Tel. 62 56 47




