Geen nacht is zo donker,
dat er geen morgen op volgt.

Met diepe pijn en vol liefde houden wij in
herinnering

JONGEHEER
Eddy MELKEBEKE

zoon van Albert en Annie Picard

Geboren te Oudenaarde op 5 maart 1970, en na
een smartelijk ongeval overleden te Aalst op
31 augustus 1984.

't Is niet te geloven | Eddy is er niet meer.
We zien hem zo voor ons, op z'n fieis, met
z'n voetbal, samen met z'n broer. We zien nog
zo z'n vriendelijke blik, de handzwaai waar-
mee hij ons een ''goeie dag' toewenste. En
vandaag ... het kan toch niet waar zijn !

Zo plots werd Eddy uit een gezin, waar het
toch zo goed was, gerukt. Wie zal nu z'n lege
stoel aan tafel vullen, wie zal nu met ons spe-
len, naar ons lachen, lief zijn tegen ons,
gewoon ... zoals jij, Eddy?

Het is zo hard, zo leeg, zonder jou.

WAAROM zoveel leed, die vreselijke scheiding,
die grenzeloze onmacht ?

WAAROM die onverbiddelijke dood in de lente
van Uw leven ?

WAAROM juist jij ?
WAAROM ? ? ?

Dank je wel, mama, papa, Carine, Rudy en
vrienden, omdat jullie voor mij bidden, maar
willen jullie ook mijn papa, mijn mama, mijn
zus, mijn broer, steunen in hun groot verdriet.
Help hen vooral niet vergeten dat ik "tot het
laatste ogenblik heel gelukkig ben geweest''.

Albert en Annie Melkebeke-Picard zijn ouders
Carine Melkebeke zijn zus
Ruddy Melkebeke zijn broer

en de familie Melkebeke-Picard

danken U van harte en oprecht voor de blijken
van uw medeleven.
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