VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

RENE MELKEBEKE _l_

echtgenoot van
GERMAINE DE VOS

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove, op 15 april
1902 en aldaar overleden op 13 mei 1980, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der

Stervenden.
Al heeft hij ons verlaten,

Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij van hem bezaten,

is altijd om ons heen.

Als zonlicht om de bloemen,
«een vader en zijn kind »,

Jubelen zouden wij moeten,
luidkeels onze vreugde uiten

zouden wij moeten

om zoveel menselijkheid en goedheid
in één man verenigd.

teveel om op te noemen,
zijn wij door Hem bemind.

De leegte die achterblijft (S. Nordholt)

is echter toch zo groot...

Dag mijn trouwe man, De families MELKEBEKE, VAN DEN BERGHE,
dag mijn lieve vader, DE VOS en DE STOOP,

dag mijn goede vriend, danken U voor de blijken van christelijke
dag lieve pepe. deelneming in hun rouw.

TOT LATER




