‘Wi moeten ons aan de schikkingen van God onder-
werpen, hoe pijnlijk zij ook mochten wezen, omdat
Hij ons bemint en dat Hij oneindig goed is. H. Bern.

+ BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

Jean-Joachim-Remi Menschaert

echtgenoot van Mevrouw

Marguerite VAN DER DONCKT
Eere-Bureelhoofd aan Spoorwegen.
Geboren te Nederbrakel, den 25 Juli 1873 en
godvruchtig overleden te Strijpen den 11 Maart 1945,
Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

ReRP

De man dien wij betreuren is weerdig in onze gedach-
tenis te blijven leven.

Edelmoedig van harte, opgeruimd van gemoed, min-
zaam in zijnen omgang, had hij zich overal vrienden
verworven.

Hij leefde in de vrees des Heeren enis in vrede ge-
storven.

Ziin vroegtijdig heengaan is een zware slag voor de
zijnen, maar wat is er verhevener voor een christen
dan, al is het met gebroken hart, het hoofd te buigen
voor Gods H. Wil 2

Beminde Echtgenoote, dierbare Kinderen en Familie-
leden ons scheiden is kort geweest en hard. Troost u
met de hoop van het zalig wederzien.

Ik dank u voor de goede zorgen en uwe liefde. Ik
blijf u beminnen in den hemel, echte liefde huist in
de ziel en deziel sterft nimmer. Vaartwel en bidt voor
mij,

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen op U. 300 d.afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300d.afl)
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Mevrouw Jean MENSCHAERT ;
Mijnheer Pierre MENSCHAERT ;
Mijnheer Robert MENSCHAERT ;

De Familien MENSCHAERT, VAN DE
MERGEL, VAN DER DONCKT en
DE TEMMERMAN.

hebben de eer U te danken voor de
betoonde blijken van deelneming in
hunnen rouw.

Druk. Octaaf Schautteet, Trapstraat 21, Zottegem




