De rechtvaardige moet niet vrezen, maar mag
rustig het oordeel van God afwachten.
o

BID VOOR ]‘)E ZIEL VAN
Heer Richard MENSCHAERT

echtgenoet van
Mevrouw Octavie DE NORRE
geboren te St-Martens Lierde de 22 maart 1883 en
rustig in de Hezer ontslapen de 16 september 1957,
versterkt door de H H. Sacramenten en de Pauselijke
Zegen in het stervensuur.

Als eenstoere ensterke boom heeft hij de tijd van
ziin aards bestaan doorgemaakt en twee vollejaren,
nadat de onverbiddelijke ziekte hem trof, het hoofd
geboden aan de neerhalende krachten die zijn ge-
stel ondarminden. Men kreeg soms de indruk alsof hij
niet starven kon Traag maar zeker zouden de vele
miseries die sterke eik ondermijnen. Als een engel
van goedheid zou zijn edele echtgenote hem meteen
grenzeloze en heldhaftige toewijding omgeven en
tegelifk tonen wat de christelijke liefde vermag in
ean voorbeeldig huwelijksleven.

Hoe troostend ishet die echte christen gezinnen te
benaderen waar men alles ongedwongen vocr el-
kander doet: waar kinderen met elkander wedijveren
om hun ouders de steun en zorgen te schenken waar-
toe een dankbaar kinderhart zich gedwongen voelt;
waar een minnende echtgenote haar man omgeeft
in de sukkeljaren met dezelfde tedere liefde als in
de prilste jeugd,

Waar zelfvergeten liefde d= sterke eenheidsband
van het christen gezin uitmaakt, dan komt zij Gods
liefde nader en is zo groot. “ Als we elkander lief-
hebben, blijft God in ons en is de liefde tot Hem in

ons voleindigd”. I Job. 1V, 12.

Zte met welgevallen op uw trouwe dienaar neer,
o Heer, en schenk hem de paradijsvreugde, hetloon
van uw geliefden. Mocht hij die U steeds vurig heeft
bemind, zich nu voor eeuwig in U verliezen en al
zijn verlangens bevredigd zien.

Maria. goede Moeder, leid uw dienaar voor Gods
troon en verhoor al zijn verzuchtingen voor degene
die hij op aarde innig heeft bemind.
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