Zalig de eenvoudigen,
want hen behoort het Rijk der hemelen (Mt.)

S

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN MEVROUW
Maria - Helena MERCHIERS
Echtgenote van de Heer Jozef TRONCQUO

geboren te Strijpen op 4 juni 1896
en er zacht in de Heer ontslapen op 11 november
1985, gesterkt door de Heilige Sacramenten
der Zieken.

Laat ons met grote genegenheid terugdenken aan
onze moeder, grootmoeder, die voor ons zoveel
heeft betekend.

Wij zijn dankbaar en gelukkig om de schone gave
die ze voor ons was.

Want lang en schoon is haar leven geweest. Zij
heeft geleefd naar het voorbeeld van haar hemelse
moeder Maria, met wie ze diep verbonden leefde.

Zoals Maria heeft zij heel haar leven gezegd :
« Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede
naar Uw woord ».

Zoals Maria mag zlj nu vol blijdschap zingen :
« Mijn ziel prijst groot de Heer; van vreugde jubelt
mijn geest in God, mijn Redder ».

Moeder,

je was een diepgelovig mens,

stil en vol vertrouwen in de Heer,
geduldig, oprecht,

begrijpend, trouw,

in alle eenvoud.

Moeder,

uw handen waren de getuige van het vele,
harde werken,

van het geven en het dienen.

Uw stille, troostende aanwezigheid was een
woordenloze vreugde voor vader.

Uw minzaam uiterlijk, uw glimlach,

uw wijze woorden tot groot en klein,

zijn voor ons een blijvende herinnering.

Moeder,

wij zijn gelovige mensen.

Wij weten dat je bent thuisgekomen

in Gods eeuwige vreugde.

Uw aandenken bewaren wij diep in ons

als een kostbare schat,

een teken van Gods zorgende liefde voor ons.

Goede God,

Dankbaar voor zoveel zelfopoffering en blije moed
bevelen wij U onze moeder aan in Uw eeuwige
liefde.

De families :
Merchiers - Troncquo - Schauvlieghe - Roeland,
danken.

De Beiaard




