Het leven is ons gegeven om God te zoeken,
De dood om Fem te vinden, de eecuwigheid om
Hem te bezitten.
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Bij het heengaan van het oude jaar is ons
moeder naar de Heer gegaan. Bij ieder nieuw-
jaar zijn we naar moeder gegaan om onze oOp-
rechte en gemeende wensen en geschenken van
genegenheid, verering en dankbaarheid aan te
bieden, deze keer is ze er niet meer, allen
zullen we in diepe rouw en droefheid gedompeld,
haar plaatsje aan de haard ledig vinden, door
de tranen heen gaat onze wens en bede tot de
Heer van Leven en dood : "moge Hij haar op-
nemen in zijn Rijk, het paradijs en haar geven
de eeuwige rust bij onze geliefden, die ons zijn
voorgegaan, getekend met het Geloof”.

Heer we danken U dat Gij ons zulk een moe-
der gegeven hebt, inderdaad ware grootheid en
toegewijde edelmoedigheid gaat zo dikwijls aan
het oog van deze wereld voorbij : zij die met
haar woonden zullen haar prijzen en waarderen
voor alles wat ze voor ons was en deed. De
Heer had haar een schone ziel gegeven en een
edel hart, die zich gans gaf en offerde voor
haar gezin.

Over het leven van deze duurbare overleden
vrouw ligt de wijding van eenvoud, werkzaam-
heid, onderwerping, geduld en kristelijke over-
tuiging. Zij was en bleef een voorbeeld van
trouwe echtgenote en waakzame huisvrouw die
altijd en overal het geluk en het welzijn van
haar man en kinderen behartigde. Ze bleef on-
voorwaardelijk op de Heer betrouwen, zowel
in voorspoed als in tegenspoed, in ziekte en be-
proeving, innig overtuigd dat niettegenstaande
de onvermijdelijke beproevingen van alle men-
senleven, eenmaal de dag van de eeuwige belo-
ning komt in een ander en beter leven.

Mijn becte man, veel zorgen hebt ge mij ge-
geven, in alles ter zijde gestaan. Ik dank U voor
alles. Treurt niet omdat ik zo vroeg van U
ben heengegaan. Troost U in uw geloof en blijft
met mij verbonden door een goed gebed.

Mijn geliefde kinderen, schoon- en kleinkin-
deren, vergeet de lessen van moeder niet, blijft
me dankbaar door een kristelijke levenswandel
blijft eensgezind bij elkaar en’ troost vader in
zijn eenzaamheid van de oude dag. God zegene
en beware U allen.
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