Zij die van ons heengingen
rekenen op ons gebed.

.‘.

Tot vrome gedachtenis aan

FRANCISCUS MERCKAERT

geboren te Onkerzele op 28 oktober 1914
en godvruchtig naar zijn Schepper terug-
geroepen in het Stedelijk Ziekenhuis van
Geraardsbergen op 31 augustus 1984,
begeleid door de genademiddelen van de
H. Kerk.

Lid Bond der Oud-Strijders 1940-45.

De families MERCKAERT,
HENDRICKX

danken U wvoor de blijken van kristelijk
medeleven, uw gebed, uw aanwezighed.

Begraf. Collier-De Taeye, Karkoolstr. 2, Moerbeke (054) 41 35 00

Indien wij met Kristus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Hem zul-
len leven ; want wij weten dat Kristus
eenmaal van de doden verrezen niet meer
sterft en dat Hij die Jezus van de doden
heeft opgewekt, ook ons ten leven zal
wekken.

Deze troostvolle boodschap van ons ge-
loof begeleidt ons als kristen op een soms
droeve tocht doorheen het leven in deze
wereld, want midden in dit leven worden
wij allen eens getroffen door de dood.

Zo is de levensweg van deze man niet
steeds een weg geweest van vreugde,
maar wel ook van lijden en verdriet.
Vooral het verlies van zijn goede moeder
is voor hem een onoverkomelijke slag
geweest.

Nooit of nergens kon hij die vertrouwe-
lijke steun nog vinden waarop hij zoda-
nig had mogen bogen in de eigen huise-
lijke sfeer.

Moge de Heer, in Zijn Goddelijke barm-
hartigheid, hem nu opnemen in Zijn Rijk
waaraan geen einde komt en waar geen
rouw meer zal zijn en geen verdriet, maar
alleen de vreugde van het eeuwige samen-
zijn.

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke T. (054) 41 28 66




