’’ Onrustig is ons hart
tot het zijn rust vindt in U, mijn God .

T

Met dank, eerbied en liefde
gedenken we het leven van en
bidden voor de zielerust van
de heer

Hector Jerom Merckaert

echtgenoot van
Maria Magdalena Herregods

geboren te Deftinge op 21 november 1904
en godvruchtig overleden in de H. Hart-
kliniek te Geraardsbergen op 3 oktober 1983
gesterkt door de Sakramenten der zieken.
Rustend rangeermeester N. M. B. S.

Lid v/d. bond van kristen gepensioneerden.

Tot op zijn laatste levensdag, dit is 53 jaar,
was hij ononderbroken een sterke steun
voor zijn geliefde echtgenote voor wie hij
alles overhad. Voor haar heeft hij zich
geheel en al ingezet om samen een gezel-
lige en rustige levensavond door te brengen.
Hij was werkzaam in zijn verzorgde tuin,
sprong bij in het dagelijks huishoudelijk
werk en als boodschapper zorgde hij ook
voor de bevoorrading. Iedereen was wel-
kom bij hem op de kouterstraat en bij de
bond van de gepensioneerden, waarvan hij
een van de eerste pioniers was, voelde hij
zich thuis.

Reeds enkele jaren had de ziekte zich bij

hem aangemeld, maar niets liet vermoeden
dat hij zo vlug en onverwacht van ons zou
heengaan. Gelukkig was hij op die ont-
moeting met de Heer voorbereid.

Jerome, uw echtgenote en vele anderen
zullen u echt missen. Wij danken u

voor uw grote trouw en bereidwillige

dienstbaarheid

voor uw stille eenvoud, eerlijke en

oprechte levenswandel

voor uw diep geloof en vertrouw in de
Heer voor wie gij in gebed en iedere zon-
dagmis een levende getuige =zijt geweest.
Vertrouwvol mogen we bidden: Heer,
schenk uw trouwe dienaar, Jerome, vergif-
fenis waar hij als mens zou mogen gefaald
hebben en schenk hem bij U de eeuwige
onvergankelijke vreugde.

Dierbare echtgenote, de Heer heeft ons
lange jaren samen gelukkig gehouden. Dan-
ken we Hem er voor. Dank u om uw
genegenheid en vriendschap. Nu ik bij de
Vader ben blijf ik op een andere manier
met u verbonden. Hij weze uw steun en
sterkte.

En gij familieleden en vrienden, vaarwel
en vergeet mij niet in uw gebeden en eucha-
ristieviering.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor hem en
voor ons !

De families
Merckaert, Herregods,
De Norre en Premereur
danken u van harte voor uw
gebeden en blijken van oprechte
deelneming.

Uitg. Miserez, Deftinge




