In het kruis is het leven.

T

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Karel MERTENS
echtgenoot van Mevrouw
Marie VAN WANZEELE,

geboren te Wetteren op 7 maart 1909 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 3 juni 1975,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

Nu blijft er slechts ons hart dat brandt
van pijn en spijt en mededogen

om uw gesloten ogen,

om uw sterven dat té vroeg nog was.

Nu onze lieve Heer de eeuwige rust heeft
opgelegd aan deze man, die zich zelf nooit
rust heeft gegund, durven we met gerust ge-
moed deze woorden op hem toepassen : Hij
was een kristen mens die zonder veel woor-
den, maar door zijn plicht te doen en te
werken, in daden zijn kristelijke overtuiging
betuigde. Zoals hij leefde, zo is hij gestor-
ven.

Gij allen die mij dierbaar waren en vooral
mijn kleinkinderen, van harte dank om uw
genegenheid aan mij betoond. De Heer ver-
gelde U allen honderdvoudig die voor mij, om

zijnentwille iets goed deed. Bidt voor mij en
tot weerziens in de hemel.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families MERTENS, VAN WANZEELE,
DE COCK, VERBRUGGEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vieeschouwer-Hoste, Brakel




