Als ik ooit dood ga,

verstik me dan niet in je tranen,
Blijvend aandenken aan maar schep een herinnering
aan mijn lach,

DE HEER niet op mijn graf,

Paul MERTENS maar in je eigen levenssfeer,
Zoon van wijlen daar waar je gelukkig was.

Emile MERTENS
en Joanna DECOSTER

Geboren te Halle op 11 juni 1950
en plotseling overleden in het
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te

Geraardsbergen op 13 april 1996. De families MERTENS
_ DECOSTER
DE CHIEF
Lid van de danken U voor uw blijken van medeleven.

Vissersclub “Koninklijke Onder Ons”
“Lustige Lijnvissers” - Moerbeke

Begrafenissen Van den Driessche Drukkerij Van de Maele




