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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Romain MERTENS

Geboren te Gent op 20 juli 1940 en
plotseling overleden te Everbeek
op 30 mei 1986.

Hoe rustig wachten de vier paarden van het
gespan op het teken van hun geleider. Zij
hebben vertrouwen en weten dat jij hen met
vaste hand de moeilijke hindernissen zal laten
overwinnen, zoals je =zelf altijd je eigen
hindernissen hebt overwonnen.

Romain, in de ruiterwereld was je iemand.
Zowel in jumping, military en later in dressuur
behaalde je heel wat prestaties. Je behaalde
zelfs tweemaal na elkaar de nationale
kampioenstitel vierspanrijden. Je benaderde
mens en dier met takt en fijngevoeligheid.
Met je heengaan heb je niet alleen dit
beeld meegenomen, maar ook je vriend-
schap en je sportiviteit. Dit zullen we mis-
sen.

Velen heb je de eerste stappen leren zetten
naar de zo omschreven harmonie van mens
en paard.

Maar niet alleen als menner, als ruiter of
als instructeur, maar ook als echtgenoot,
zoon, vader, familielid en vriend laat je
ons alleen de herinneringen aan veel ge-
zellige en mooie momenten.

Het beeld van een man wiens ideaal en
leven was, zijn medemensen met kleine
attenties gelukkig te maken, zal bij ons
in latere gesprekken een beeld oproepen
van «weet je nog in de tijd van Romain...»
Romain, je stond altijd klaar om iedereen
met raad en daad te helpen, dat vergeten
we nooit.

D. D.

De families
MERTENS, VAN WANZEELE, DEPAEPE,

danken U oprecht voor uw blijken van
medeleven in  hun rouw.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn, Brakel







