DANKBAAR AANDENKEN AAN
Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij

MEVROUW haar lieve aandacht voor de daagse dingen

Julian MESPREUVE die door haar hoofd en haar vingers gingen

en alles wat zij was veor u en mij.
weduwe van De Heer y v

Victor VANDENABEELE

. Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag
geboren te Schoorisse op 10 augustus 1911

en overleden in het rusthuis Sint-Ursmarus i
te Zegelsem op 24 november 1997 die wij tesamen om haar heengaan leden
g 997,

en ook geen antwoord doet de pijn vergeten

gesterkt door het sacrament en die langer zal blijven dan vandaag.
van de ziekenzalving.

Lid van K.B.G. Opbrakei.
Lid van "Bond Moyson".

Namis: zaterdag 20 december 1997 om 17.30 uur
in de parochiekerk te Opbrakel.

De families

MESPREUVE - DE BUYSSCHER en
VANDENABEELE - DE WOLF
danken uom uw meeleven en gebed.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAQUL, Brakel.




