. Vader, Uw Wil geschiede op aarde
als in de Hemel...
t

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER
René MESSIAEN

echtgenoot van Mw Bertha VANDERMEIREN

geboren te Ename op 16 november 1895, en
ten gevolge van een smartelijk ongeval over-
leden te Gent op 21 maart 1968, gesterkt
door de laatste HH. Sakramenten.

Hij was lid van de H. Hartbond

Plots werd onze dierbare echtgenoot en
Vader uit ons midden weggerukt. Zijn goed-
heid en zachtheid blijven in onze herinnering.
Aan ons gezin heeft hij al gegeven wat hij
kon, zijn werkzaamheid, zijn liefde en gene-
genheid, zijn leven. Maar bovenal wist hij dat
alles afthing van Godszegen en daarom was
hij een man van geloof.

Beste echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, in deze vastentijd, heeft God U een
zwaar offer gevraagd. Weet dit te aanvaar-
den, als christene mensen. Bidden wij voor
elkaar opdat we elkaar eens mogen weerzien
in de Vreugde van het eeuwig Licht.

Dierbare familieleden en vrienden vergeet
mij niet en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
O.L.Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

VAN WASSENHOVE - OUDENAARDE

Mevrouw Bertha MESSIAEN-VANDERMEIREN,

Dokter en Mevrouw Adelbert MESSIAEN-DEVOLDER,

en kind

De Heer en Mevrouw Maurice MESSIAEN-VANEECKHOUTTE,

en kinderen

Mejuffer Monique MESSIAEN,

en GALLANT.

De familien MESSIAEN, VANDERMEIREN, DECORDIER

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-

NEMING IN DE ROUW DIE HEN TREFT.




