Oktober had zijn goud geweven

en uit de nevel groeide ‘t licht

nog eenmaal over land en dreven.

Toen sloot Marcel de ogen dicht

want God riep hem naar ‘t eeuwig leven.

Gedenk in uw gebed
en bewaar in uw herinnering

DE HEER
Marcel MESURE

echtgenoot van
mevrouw Gilberte MARTENS

Geboren te Geraardsbergen op
10 november 1946 en er plotseling
overleden op 10 oktober 1995.

Gilberte, Ann en de families
MESURE
MARTENS
CALLEBAUT
DE TAEYE
danken oprecht voor de blijken van
deelneming, medeleven en sympathie
hen betuigd.

Stil is het vandaag in ons hart ... inderdaad heel stil, nu
wij met veel pijn in het hart dit veel te vroeg ontnomen
leven uit handen moeten geven.

Maandagavond was Marcel nog samen gaan oefenen
met zijn collega’s van de brandweer. Niets liet
vermoeden dat hij dezelfde nacht ons zou ontstolen
worden.

Er zijn geen woorden voor het verdriet. Het huis is
helemaal anders nu : overal zien we lege plekken,
kleine herinneringen die pijn doen, duizend mooie
momenten ...

Marcel was een sociale man die heel wat vrienden
telde. Dit jaar zou hij 30 jaar vrijwillige brandweerman
zijn, een groep waarin hij zeer gewaardeerd was. Ook
de collega’s van de stadsdiensten verliezen een goede
werkmakker, een schalkse plagerige vriend. Ook
velen van de wielersport zullen aan hem terugdenken
als een hartelijke, toegewijde makker.

Maar vooral voor zijn Gilberte en voor Ann zijn dit
zware dagen. Onnoemelijk groot is dit verlies voor
hen. Zo plots, zo onverwacht, zo vroeg komt dit
afscheid nu.

Heer onze God, uw dankbaarheid om alles wat Marcel
in dit te korte leven mocht realiseren, bidden wij U, dat
hij nu voor eeuwig mag thuiskomen in uw blijvende
vreugde.

Leer ons geloven dat hij nu van bij de Heer met ons
innig verbonden blijft.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

De namis zal opgedragen worden op
zaterdag 18 november 1995 om 17 uur.

Begr. Moulart & Herregodits Drukkerij Van de Maele







