Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

BID VOOR + DE ZIEL

van Mijnheer

LEOPOLD METENS

echtgenoot van Mevrouw

VIKTORIEN MOLDEREZ

geboren te Overboelare, den 9 Juni 1871
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Goeferdinge,
den 16 April 1947,
versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Wie goed geleefd heeft, sterft niet slecht. (H. Aug.)

Mijn hulpelooze kwaal aanvaarde geene genezing :
dat de Wil Gods geschiede. (Jer. X))

De Dood is de tijd der waarheid ; alsdan is het dat
men de zaken der aarde kent zooals ze zijn : ijdelheid,
stof en rook.

Lijdende aan een slepende ziekte die geen medelijden
kent, heeft de duurbare overledene zijn kruis moedig
gedragen ; in zijn diep geloof, vond hij moed en kracht
om het verder te dragen, opgebeurd zooals hij was door
hen die hem kinderlijk omringden en hem de beste zor-
gen toedienden.

Lijden in algeheele onderwerping aan God opgedra-
gen, is zoo zuiverend voor onze ziel, die enkel onbe-
vlekt den Hemel kan binnentreden. Hij weze dan ge-
lukkig zich nederig onderworpen te hebben aan de
Goddelijke Raadsbesluiten.

Geliefde Echtgenoote, Kinderen en Kleinkinderen,
wat heb ik bij u allen een schoone oude dag gekend !
Niets was u te veel om mijn laatste jaren te verzachten
gedurende de droeve ziekte die me naar 't graf heeft ge~
sleurd : hebt daarom dank ; ik vergeet u niet hierboven,
en blijft immer Vader gedenken in uwe gebeden.

H. HART VAN JEZUS, IK HEB BETROUWEN
oP U! (300 d. a)

De familien METENS, MOLDEREZ,
VAN DEN HAUTE en MEIRE,

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbaren af-

gestorvene

DANKEN U.

De Schuyteneer, Lessenschestr. 12, Geerardsb.

# '




