't Is God die slaat, 't is God die troost,
't Is God die alles doet;

Er is zoveel dat ,,goedheid” heet.
Maar God alleen is goed.

i

BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

ALFONS MEULEMAN

Zoon van wijlen de Heer en Mevrouw

Frans en Delphina Van Holsbeeck

geboren te Denderleeuw op 29 juli 1906,
en er godvruchtig overleden op 26 november 1959,
gesterkt door de Genademiddelen der H.-Kerk en de
pauselijke zegen.
Lid van godvruchtige genootschappen
en Toeziener der Raiffeisenkas.

Guido Gezelle

» Wij mogen zijn dcod, alhoewel vroegtiidig,
beschouwen als het einde van ziin arbeid, de belo-
ning van zijn beproeving, de prijsen de kroon van
zija stijden.” Met deze woorden schetst de Heilige
Chrysostomus ons het leven van deze dierbare
overledene.

In de volle bloei van zijn mannelijke kracht
roept God zijn trouwe dienaar tot Zich : ,Kom ge-
zegende des Vaders en bezit het Rijkdat U van alle
eeuwigheid is voorbereid." Een leven hoeftniet lang
te zijn in jaren om de hemel te winnen. Wie vanaf
zijn jeugd door werkzaamheid en deugd zich schikt
naar Gods geboden; wie daarenboven het kruis der
ziekte manmoedig draagt, die is zeker op iederogen-
blik dat de Heer roept met S. Paulus te:mogen zeg-
gen:, Ik heb de goede strijd gestreden, daarom is
de kroon der gerechtigheid mij weggelegd®.

Mijn dierbare zusters, schoonbroeders en fa-
milie, hebt dank voor uw goede zorgen. Ik ga bii
vader en moeder, eerder dan wij allen verwacht
bhadden. Maar voor een kristen betekent de acod
geen scheiding, her isslechts de doorgang naar een
beter leven. Bidt voor mij, het ecuwig geluk wacht
ons allen.

O God, die almachtig zijt, maak mij heilig.

(H. Alfonsius - 500 a. aflaat)

Heer en Mevrouw Frans COUCK-
MEULEMAN en kinderen
Heer en Mevrouw René COUCK-
MEULEMAN. kren en kleinkinderen
]uffrouw Rosalie MEULEMAN
Juffrouw Emma MEULEMAN
De familién :
MEULEMAN en
VAN HOLSBEECK

danken voor Uw gebeden
en deelneming in hun rouw.

Drukkerij Rigo, Denderleeuw.




