Heer Jezus, in Uw handen
beveel ik mijn geest.
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GEDENK IN UW VROOM GEBED
DE ZIEL VAN DE HEER

AIME MEULEMAN

zoon van Arthur MEULEMAN
en van wijlen Clara VAN CAENEGHEM

geboren te Balegem op 18 juni 1928 en in de
Heer ontslapen te Zottegem op 17 oktober 1979,
gezalfd met het Sacrament van de zieken.

Niemand kan Gods plannen doorgronden; het
leven van de mens — hier op aarde — is een
mysterie. De naam van elke mens staat ge-
schreven in de palm van Gods hand.

God, Gij hebt hem ons afgenomen; wij die als
huisgenoten meenden te begrijpen: hij was er
nog nodig voor ons - Uw heilige Wil geschiede!

Voor de oude vader, voor de broers en de
zusters, voor de schoonbroers en schoonzuster
was hij een steun in het leven; allen, familie
en vrienden treuren om zijn heengaan, maar zij
zijn niet zoals diegenen, die geen hoop meer
hebben, immers ons leven is Christus, en ons
sterven is een gewin.

Moedig heeft hij geleefd, met christelijke be-
rusting heeft hij het kruis aanvaard.

Gij allen, dierbare familie en mijn vrienden,
bewijs mij uw vriendschap en nu aanstonds
bid de akten van geloof, hoop en liefde voor
mijn zielerust.

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak
ons hart gelijkvormig aan uw Hart,
500 dagen aflaat

Arthur MEULEMAN,

Arthur VAN STEENBERGE-MEULEMAN Maijella,
Emilia MEULEMAN,

Jozef VAN WAES-MEULEMAN Julia,

Ernest MEULEMAN-DE MULDER Lucienne
en kinderen Katleen en Kris,

Marcel MEULEMAN,

De families MEULEMAN en VAN CAENEGHEM

danken U voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed
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