Gij neemt, o Heer, het leven niet van ons af, Gij
maakt het nieuw.

VROOM AANDENKEN
AAN MEVROUW

Marie, Alice MEULEMAN,

echtgenote van Mijnheer
ACHIEL BUYSE,

geboren te Sint-Lievens-Houtem, op 14 december 1885
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oosterzele,
op 18 januari 1970,

(Pref. der overledenen.)

gesterkt door de H. H. Sakramenten der zwaar-zieken
en de Pauselijke Zegen.

Waakzaam en vol zorgen heeft zij haar levensdagen
doorgebracht; trouw en oprecht heeft zii haar plicht
gedaan als kristelijke viouw en moeder. Na een wel-
besteed leven voelde zij haar einde naderen en vol
overgave was zii bereid tot haar Schepper en Vader
terug te keren. Hetleven is nu eenmaal vergankeliik en
aan de dood onderworpen. Gelukkig ziin zii dit deze
werkelijkheid steeds voor ogen houden, zo ziin we be-
reid om de zware overgang te maken ten einde eeuwig
te herleven in datleven waarin geen dood meer zal
bestaan.

Vader zal haar misen, de trouwe echtgenote, die
vreugde en zorgen met hem gedeeld heeft, zo vele
lange jaren. Maar wat God doet is wel gedaan.

Duurbare Echtgenoot, we waren voor elkaar zo’'n
grote steun in onze oude dag. We blijven van elkaar
houden en we hopen dat we eens in blijvende en eeu-
wige liefde met elkaar verenigd zullen worden.

Hebt dank, samen met de Kinderen, voor uw toege~
wijde genegenheid en onvermoeide zorg. Allen die
haar dierbaar waart, bidt met de Kerk dat de Heer haar
opneme onder het getal van zijn uitverkorenen.

Miin Jezus, barmhartigheid :

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19.
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Mijnheer Achiel BUYSE ;

Mijnheer en Mevrouw Michel BOCKSTAELE (tBUYSE) - DE BUCK,

en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Maurice LUMENS-BUYSE en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Omer VAN GREMBERGHE-BUYSE en kinderen ;
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gevoelig voor uw blijk van deelneming in

hun rouw, betuigen U hun innige dank.




