Laat mijn oog U zien met grote vreugde.
Ik zal U eeuwig prijzen !

t

Gedenken wij genegen en dankbaar

Zuster Bertha Meulemans
(Zuster M. Vindiciana)

Lid van «Licht en Liefde»
Lid van de Katholieke Vereniging voor
Gehandicapten

Geboren te Bierbeek op 13 februari 1919
Lid geworden van de Congregatie van de
Zusters Annoniciaden van Huldenberg
op 29 augustus 1935
Opgenomen in de vreugde van de Verrezen
Heer op 22 augustus 1983
in de St.-Jozefkliniek te Sint-Antonius-Zoersel

"Kijken doe je met je ogen,
zien met je hart,
gaarne zien met je hele persoon’.

De vreugde van het kijken werd Bertha ruim
vijftien jaar geleden ontnomen.

Het werd een zware beproeving, want Bertha
keek blijvol het leven in en kon genieten van
alle schoon in mensen en in dingen.

Zij leerde gaandeweg zien met haar hart,
en tegelijk wist zij dieper en ruimer gaarne
te zien met heel haar persoon.

Zij was gelukkig om de mensen die haar
omringden of haar benaderden, omdat ze
kon aanvoelen dat vriendschap en liefde hen
dreef.

Zij was blij als haar lach werd gedeeld door
kinderen en groten, door gezonden en zieken.
Zij droeg de groeiende zekerheid dat haar
getekend bestaan zin had voor haarzelf, voor
de Congregatie, voor de wijde wereld.

Daarom kon zij in eenvoud en liefde leven,
gelukkig omdat zij mocht zijn wie zij was ;
omdat haar wereld van tranen en lachen ge-
deeld werd ;
omdat zij mocht ontvangen :

wederlach om een lach

blijheid om liefde

geluk om genegenheid.

Moge Bertha, vanuit haar lichtende vreugde,
haar medezusters, haar dierbare familie en
haar talrijke vrienden helpen steeds voller
mens te worden door de warmte van de
liefde, dankbaar om de vreugde van het zien.

De Zustergemeenschap van Wijnegem
en de familie Meulemans - Goemans
danken voor uw gebed en uw blijken
van deelneming bij dit afscheid

op 25 augustus 1983.
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