O Maria, mijne Moeder, naast God, waart Gij mijne
hoop; bid voor mij. H. Alph.

T
BIDT VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

AMELIE MEULEMEESTER

Weduwe van Mijnheer
AUGUST VANDECASTEELE

geboren te Eernegem den 18 Juli 1872, en godvruchtig
overleden te Tiegem den 1 Mei 1945, voorzien van de
H.H.S enten der stervenden. - Zij was lid van al
de Broederschappen en Genootschappen der Parochie.

Hoe gelukkig de overledene, die van ver het uur van
scheiden zag naderen. Want alzoo heeft zij zich voor-
bereid om heilig te sterven. H. Franc.

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied.
Zijn Naam zij gezegend |

Zij was de sterke vrouw, die haar huis zorgvuldig
bestuurde, de werkzame vrouw, die haar brood niet in
ledigheid heeft geéten. Sap.

Zij was goed van hart, en n}ilddadig voor den be-
hoeftige, altijd bereid de noodlijdenden te helpen. Zij
was diepgeloovig en godvruchtig.

God beminnen en dienen, was al wat haar hart
verlangde.

Wanneer de ziekte haar overkwam, kloeg zij niet,
omdat zij van jongs af den Wil des Heeren had leeren
eerbiedigen. Zij onderwierp zich in al'les. wat God haar
overzond, en offerde haar l‘even, met 't begin der Mei-
maand, aan de H. Maagd, op wie zij al haar betrou-
wen stelde.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen! Ik had ver-
langd langer te leven voor U, doch Gods Wil geschiede
en niet de onze. Hebt dank om uwe genegenheid en
goede zorgen! Werpt al uw kommer op den Heer,
want Hij draagt zorg voor U. Bidt veel voor mij, en tot
weerziens in den Hemel !

Achtbare Familieleden! Vaartwel, en gedenkt mij
ook in uw gebeden !

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid. 300d. afl.

Druk. Crommelynck-Suys - Tiegem.

Mijnheer & Mevrouw Georges VANDECASTEELE-DEBONTRIDDER,
COSTER, TAECKE, TILLEMANS, GAEREMYNCK,

Juffrouw Georgette GAEREMYNCK,
Juffrouw Elodie VANDECASTEELE,
Mijnheer Pierre VANDECASTEELE,

Mijnheer Guy VANDECASTEELE,
De familién MEULEMEESTER, VANDECASTEELE, DECHERF, MONTAGNE,

Mijnheer Georges GAEREMYNCK,

e

Danken U hartelilk om uw gebeden
en gewaardeerde deelname.




