" Een zachte moeder van geduld,
een vrouw met vriendelijke ogen,
en die wij nooit vergeten mogen.
Zij rust nu, alle pijn gesust
en alle leed en alle vragen
in tranen en gebed gedragen.”
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DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Aimée, Marguerite
MEULENIJZER

weduwe van Jozef DE HENAU

geboren te Sint-Maria-Lierde op 27 juni 1914 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 28 januari 1995,
gesterkt door het sakrament van
de ziekenzalving.

De families
MEULENIJZER, DE HENAU,
HAEGEMAN, VAN WIJNENDALE,
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op vrijdag 10 maart 1995 om 19 uur.

rouwL. & prukw. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL

Wanneer wij het leven van een mens over-
schouwen komen er heugelijke en droeve gebeur-
tenissen aan de opperviakte. Het één stemt ons
tot dankbaarheid, het ander doet ons nadenken.
Margriet heeft in haar leven hard gewerkt en ge-
zorgd voor haar gezin. Zij was de sterke vrouw
die naast haar man stond in de beenhouwerij. Veie
mensen kenden haar als een vriendelijke en op-
geruimde vrouw.

Haar levensdromen en wensen werden doorkruist
door beproeving en ziekte. Na het sterven van
haar echtgenoot werden het stille jaren, en ook
de ziekte kwam in haar leven. Zo was zij aange-
wezen op de hulp van haar kinderen en kleinkin-
deren. Dank zij die geborgenheid en omringd door
alle mogelijke zorgen kon zij blijven wonen in haar
huis, waaraan zij sterk was gehecht.

Met veel liefde en geduld werd zij omringd en bij-
gestaan door het verplegend personeel van het
Wit-Gele Kruis en Familiezorg.

Wij bidden nu voor haar dat zij voorgoed moge
thuiskomen in Gods geborgenheid. Wij geloven dat
God een toekomst geeft aan de gestorven men-
sen. Hij is de God van de trouw over de dood heen.

Beste kinderen en kleinkinderen, uw hartis nu vol
verdriet om mijn sterven, maar weet, ik ben jullie
oneindig dankbaar voor vele liefdevolle zorgen die
jullie aan mij hebben gegeven, gedurende die
lange jaren van mijn ziek zijn. Dank voor uw ge-
duld en begrip wanneer de lasten van mijn handi-
cap zwaar op mij drukten.

God zegene en beware u allen.




