GELOOFD ZIj JEZUS-CHRISTUS!
+
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Jozef - Clement Meulenijzer
Echtgenoot van Mevrouw
Maria - Georgine Simoens

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 4 september 1899
en godvruchtig overleden te Aalst,
op 1 december 1959.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk

Het leven van deze duurbare overledene
was kort voor deze aarde en dan nog ge-
vuld met ziekte en pijn.

Mijn God, samen met mijn geliefde echt-
genote, verlangden we zo vurig, dit aardse
leven verder te gaan. Gij echter, Meester
van al wat bestaat, hebt het anders geschikt.
Wij begrijpen niet, maar buigen voor uw
H. Wil, want Gij richtalles naar een eeuwig
plan, dat wij, armzalige kleine mensen,
allerminst kunnen vatten ; maar spijts alle
droefheid en pijn, geloven we dat, wat de
Heer doet, wel is gedaan !

Duurbare echtgenote, het is menselijk en
natuurlijk, dat gij tranen laat vloeien, doch
blijft in het diepste van uw rouw ver-
trouwen op een zalig wederzien.

Mogen de kinderen nu hun steun en ge-
negenheid ten uwen opzichte verdubbelen,

en mochten ze, door hun gebed en deugd-
zaam kristelijk leven bekomen, eens bij
God weer te vinden, dienze hier op aarde
beminden.

Geliefde bloedverwanten, vrienden en ken-
nissen, betuigt mij op uw beurt de trouw
van een vurig gebed. Vaart wel.

H. Barbara, patrones van de mijnwerkers,
spreek voor hem ten beste, opdat hij U in
de eeuwige vreugde zou mogen volgen.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

.I.

De familiéen MEULENIJZER,
SIMOENS, VAN DEN BERGHE en
VAN VYLE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. L. Surdiacourt, Ste Maria-Lierde.




