er mijn vlecsch eet en myn bloed drinkt
zal leven in eeuwigheid.

&

Laten wij bidden voor de ziel
van Mevrouw

Maria - Felicita MEULENIJZER

weduwe van Mijnheer

Alfons VAN SNICK

Geboren te St. Lievens-Essche den 4 Maart 1862 en

aldaar in den Heer ontslapen den 24 Juni 1943.

Versterkt door de H. Sakramenten der Stervenden.
(OROIIRICO]

Innig met haar verbonden door den band van
kinderlijk kindschap bidden wij in volle betrouwen :
Heer, aanvaard dit H. Misoffer dat wij U aanbieden
opdat de ziel van die brave vrouw en moeder voor
eeuwig met haar diep aanbéden God vereenigd worde

Wij aanbiddén U, Heer omdat Gij ons, in haar,
uw volmaaktheid en grootheid op tastbare wijze hebt
aangetoond.

Wij smeeken U, o Heer, moge deze heilige ziel
bij Uszen voorspreekster zijn voor ons om, door haar
voorbeeld getrokken, een dergelijk diep kristelijk
leven te leiden

Wij danken U, Heer, dat Gij U nu wilt slachtofferen
voor haar, wier leven één offer is geweest voor U,
voor haar talrijk kroost, voor haar medemenschen,
voor gansch uw kerk.

Wij vragen U, Heer, aanvaard dezen perel in Uw
liefdewezen, opdat haar verdiensten zouden terug
keeren ter uitboeting onzer zonden.

Eer en lof zij U, Heer in uw H. Sacrament, omdat
Gij deze trouwe vereerster, die zich gansch haar
leven dagelijks met U vereenigde, tot U riept op
't feest van Uw heerlijk goddelijk liefdewerk.

Haar kinderen en klemkinderen, gansch haat
familie, breken van smart, dcch danken U, Heer,
omdat Gij hun zoo een moeder hebt geschonken.
Door haar zullen zij gaan tot U, @
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in hun

blijken van deelneming hun

danken U van harte voor de
betoond

O. Schautteet

De Familién VAN SNICK en MEULENIJZER
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