Ller uw vader en uw moeder,

dan zult ge lang leven op de grond

die de Heer, uw God, u schenkt.
(Exodus 20, 12)
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Gesterkt door de H. Sakramenten.

Heer, onze God,

dankbaar geven wij U moeder teru<,
na een leven van zorg en inzet, van diepe
vroomheid en trouwe liefde.

Tot op hoge ouderdom leefde zij mee
met het wel en wee van heel haar gezin.
Met stille aandacht volgde zij het komen
en gaan van haar kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen die haar
fierheid en haar vreugde waren.

Zij mocht het uitzonderlijk geluk bele-
ven in de eigen vertrouwde omgeving
haar oude dag door te brengen.

Wij zijn diep gelukkigz omdat wij moe-
der en grootmoeder die voldoening heb-
ben mogen schenken, zij die zoveel vcor
ons heeft betekend en nog betekent.

Algoede God,

Gij die de harten van de mensen door-
grondt, en die weet hoeveel edelmoe-
digheid en zwakheid ons menselijk be-
staan doorkruisen, toon uw grote barm-
hartigheid en geef moeder voor altijd
een plaats in Uw huis, waar het goed
is om te wonen en waar vrede en vriend-
schap zijn.

Robert Walraet-Van Wittenberghe Alice,
kinderen en kleinkinderen,

De families Meulenijzer-Baele en
Van Wittenberghe-Van Audenhove,

danken U voor uw deelneming in hun
rouw en gebeden.
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