Tot U Heer, neem ik mijn toeviucht,
luister en kom mij ter hulp (ps 71).

1.

Laten wij bidden voor

DE HEER
Paul MEULENIJZER

echtgenoot van Mevrouw
Simonne SCHIETTECATTE

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op

5 augustus 1939 en overleden in het

A. Z. Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 29 mei 1995.

De families MEULENIJZER
SCHIETTECATTE
PAESMANS
SCHIETTECATTE

danken U voor de blijken van medeleven.

Rust nu maar, je strijd is gestreden,
je hebt het met veel geduld gedaan,
wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Vandaag zijn we hier bijeen om onze
dierbare overledene Paul, onze vader, te
begeleiden met onze droefheid en onze
gebeden naar zijn laatste rustplaats.

Veel te vroeg, ja zeker, maar zo is het leven
van een mens, zo sterk en toch zo broos.
Zijn gezondheid echter ging steeds maar
verder achteruit. Zonder klagen echter
heeft hij zijn kruis gedragen.

Beste echtgenote en kinderen, dierbare
familie, dank U om de vele zorgen en kom-
mer om mij.

Dank U om uw genegenheid en uw troos-
tende aanwezigheid, verstik me dan niet in
je tranen maar schep moed aan de herin-
nering van mijn lach.
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