Ontferm U Heer, ontferm U over ons !

.‘.

Bid voor de ziel van de heer

Petrus MEULENIJZER

geboren te Munkzwalm, 10 maart 1927 en
wonende te St.-Blasius-Boekel plots overleden
te Zottegem, 25 maart 1974,

Gezalfd met de H. Olie der zieken.

Sinds maanden had Petrus in zijn leven
met beproevingen af te rekenen. Op weg
naar verzorging voor zijn zwakke gezond-
heid heeft zijn hart het begeven.

En nu betekent dit te vroeg afsterven nog
een zware beproeving meer voor zijn zoon
en schoonmoeder. Moge ons gebed en ons
medevoelen een vertroosting zijn voor hen
en tot zielerust dienen van de dierbare
overledene.

Dit overlijden wijst er ons op hoe broos
en vergankelijk een mensenleven is. Hoe
waar is het woord van de Heer : «Wees
bereid want gij kent noch dag, noch uur.»

(Evangelie.)
Dierbare zoon en schconmoeder, onver-
wacht ben ik u ontvallen. Dank om uw ge-
negenheid en zorgen. Houd mijn gedachte-
nis in eer.

Beste zusters, broer, schoonzusters en
schoonbroers, u dank ik voor uw hulp in
deze moeilijke dagen.

Verwanten, vrienden en geburen, dank om
uw medevoelen en gebed.

Heer wees hem barmhartig !

Om uw gebed en kristene deelneming in
hun rouw, danken U :

De heer Jean-Pierre Meulenijzer,
zijn zoon ;
Mevr. Alfons Browacys(f)-Van Wambeke,
zijn schoonmoeder ;

De families Meulenijzer - Browaeys -
Van de Kerckove en Van Wambeke.




