Na een werkzaam en godvruchtig leven
trad binnen in de vreugde van de Heer

MEJUFFER

BERTHA MEULYZER

Ere-onderwijzeres,
Burgerlijke medaille le klasse,
Burgerlijk kruis le klasse,

Lid van het Christelijk Onderwijzers-
verbond,

Geboren te St.-Martens-Lierde op

29 juni 1892,

Overleden in de O.-L.-Vrouwkliniek te
Aalst op 6 november 1975,

Gesterkt door de genademiddelen van
de H. Kerk.

t

De families
MEULYZER en MISEREZ,

zeer erkentelijk voor uw christe-
lijke deelneming, danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

,.’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
Nog even v66r het slapen gaan

Of ik wvan dageraad tot avond

Geen enkel hert heb zeer gedaan ;

Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.

En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,

Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...;

Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avond-zoen...

’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
En zo z’n ogen toe te doen.”

Dit gedicht van Alice Nahon moge de
dierbare overledene in herinnering
brengen bij haar talrijke leerlingen,
wie zij het zo innig heeft aangeleerd en
wie zij het als levensregel heeft mee-
gegeven.

In die schoonmenselijkheid heeft zij-
zelf steeds geleefd ; in die gesteldheid
is zij dan ook mogen sterven.




