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Ik geloof de verrijzenis van het vleesch em hat
eeuwig leven, Symbolun,

.i.

Bid voor de ziel

van Mijnheer

LEO MEULYZER

geboren te Sint Martens-Lierde den 3 September 1867
en aldaar godvruchtig overleden den 7 Juni 1944.
Versterkt door de H, H. Sacramenten.

—_————

1k ben, zegt de Heer, de verrijzenis en het leven ;
alwie leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet
sterven. (Is XIV.,25)

Gelukkig de mensch die met moed en onderwer-
ping de smarten verdraagt die God hem overzendt,
want hij zal het eeuwig leven voor loon ontvangen,

Het is een heilzaam en heilig gedacht voor de
overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden
ontslagen worden.

Goede Jezus, wiens barmhartigheid oneindig is,
verleen de eeuwige rust aan de ziel van uwen
dienaar, wij smeeken er u om door de kracht van
uw dierbaar bloed dat gij voor ons vergoten hebt.

Kerk, gebeden,

Heilige Maria, op U heb ik mijn betrouwen ge-
steld, wees Gij, nu mijn voorspreekster bij den op-
persten rechter,

Bloedverwanten en vrienden vaartwel en weest
mij indachtig in uwe gebeden,

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U,

(300 d.a.)
Zoet' Hart van Maria, wees mijne zaligheid,
(300 d. a,)

Rl P

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt

De Familiéen MEULYZER, VAN WIELENDAELE,
MISEREZ .

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den
rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten dank.
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