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Gedenken wij gelovig en dankbaar
De Heer

Oscar MEULYSER

echtgenoot van Mevrouw
Julia DE CUBBER,

geboren te Eeverbeek op 13 mei
1904 en er godvruchtig overleden
op 3 december 1979,

gesterkt door het H. Sakrament
van de zieken.

Gelukkig de mens die wil weten
dat het leven op aarde een voorbij-
gang is en daarom alle omstandighe-
den in dat leven uit Gods hand aan-
vaardt en dat alles richt naar Hem.

Mijn dierbare echtgenote, ik dank
U om uw trouwe liefde. De dood kan
die liefde niet breken maar bereidt
haar schoonste bloei voor in de lief-
de van God.

Mijn kinderen, de Heer zal U lo-
nen om zelfvergeten genegenheid en
liefde. Blijft innig met moeder en met
elkaar verenigd. Draagt het beeld van
vader als een heilig pand door uw

verder leven. Blijft me dikwijls ge-
denken in uw gebed.

Gij allen, familie, vrienden en ken-
nissen, die mij genegen waart, ge-
denkt mij ook nog eens in uw gebed.
Ik dank er U oprecht voor.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families Meulyser, David,
De Cubber, Van Caeneghem,
De Schrijver,
danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




