Het was een lange weg naar Huis voor
hem en voor ons. In hoop en vrezen
samen van de pijn genezen in de aan-
vaarding van dit zware Kkruis.
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bewaren de heer
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Lid van het C.O. V.

Vereremerkt met verscheidene erelekens

geboren te Deftinge op 13 mei 1906 en god-
vruchtig overleden in het St.-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 23 april 1983,
gesterkt door de genademiddelen van de
H. Kerk.

Wellicht was dit zijn grootste gave: een
bruisend temperament - maar een teerge-
voelig en meelevend hart.

Misschien van huisuit geérfd - samen met
de volkse vrolijkheid - een niet-te-temmen
werkkracht - en onafgebroken nauwgezet-
heid met hart en ziel en gezondheid erbij
waar iets te doen was tot het bevorderen
van de goeie geest in parochiegemeenschap

- in gemeente - in bedrijvigheid van sport
en nering - van jong en oud - van zieken
en eenzamen.

1Jzersterke man - taaie werklust - plicht-
getrouw en nauwgezet beleven. Maar alles
geschraagd en gedragen door zijn sterk
geloof en gebed - door zijn ijver voor Gods
Huis - door zijn strenge waakzaamheid
over doen en laten van de zijnen - door
ontelbare relaties in sociaal-godsdienstig
en sportief dienstbetoon.

Toen kwam de sukkeling - slechts enkele
weken.

Hij besefte het, gaf raad - maar bleef vech-
ten en hopen gedragen - getroost en be-
moedigd door de warme zorgen - de vele
gebeden van echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, van bloedverwanten en vele
vrienden.

Tot de nacht van 23 april. Hij leek reeds
weg - en ver weg.

Toen keek hij nog even met groot - open
ogen, maar gebroken blik - en sloot ze dan
voor goed, los van de aarde maar klaar
voor de hemel.

Er is de scherpe pijn om het gemis en
dankbaarheid om wat wij kregen en naast
de droefheid die blijft wegen : zijn vroom
en warme hart als erfenis.
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danken voor uw gebeden en
blijken van diep medevoelen.
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