Laten wij samen de Heer dank betuigen
voor het schone leven van

Zuster PHILIPPA

¢ (Mejuffrouw Yvonne MICHELS)

van de Zusters van Sint-Franciscus van
Opbrakel.

Zij werd geboren te Dentergem op 20 juni
1914 en ging naar het Vaderhuis terug te
Opbrakel op 27 oktober 1982,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Zij werd aan de Heer toegewijd door de
kloostergeloften op 18 maart 1937.

« Heer, wij danken U voor dat schone en
toegewijde leven van onze medezuster Phi-
lippa ».

Inderdaad, haar leven was schoon! Het
schone van het leven ligt immers in de
liefde die offer is. Dat heeft ze verstaan
en konsekwent beleefd.

Haar beste krachten en zorgen heeft ze
steeds aan haar werk besteed; of het han-
denarbeid of te =zorgen voor zieken, be-
jaarden of sukkels was, niets was haar te
veel. Enige rust heeft ze zichzelf nooit wil-
len gunnen. In stil gebed heeft ze haar le-
vensprogramma met heldhaftige moed tot het
einde toe uitgewerkt.

Heer God, schenk aan allen die haar ge-
kend hebben, de durf en de kracht om
met een =zelfde diepgaand geloof, vertrouw-
vol in het leven te staan. Mogen allen
in haar leven en dood de blijvende belof-
te zien dat ook Gij, Heer, hun over de
dood heen trouw zult blijven.

Dat ze nu leve voor altijd in het licht
en de vrede van de Heer.

De Eerwaarde Heer Directeur

De Algzmeen Overste en de Zusters van

Sint-Franciscus
De families MICHELS, GOEMINNE

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon,

Brakel




