Herinner mij, maar niet in sombere dagen...
Herinner mij, in de stralende zon
hoe ik was toen ik nog alles kon...

DANKBAAR AANDENKEN
AAN MEVROUW
GERMAINE MICHELS
echtgenote van de heer Adolf VOET
geboren te Machelen/Leie op 8 november 1911
en er zacht thuis in de Heer ontslapen
op woensdag 24 september 1997,
gezalfd met de H. Olie.

Adolf VOET haar echtgenoot
Jules HOLLEVOET - (tPaula VOET)

Paul en Brigitte HOSTE - VOET

Gontran en Hedwige VOET - VAN LOO

Laurent VOET haar kinderen
alsmede haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Luc en Marie-Anne STEVENS - VOET, en kinderen
alsmede haar schoonbroers, schoonzusters,

neven en nichten

en de families

MICHELS - VOET - ROOBROUCK - VAN PRAET

danken u voor uw gebed en medeleven.

Begrafenissen - Funerarium De Boever - Drijoel,
Kouter 56 Deinze - Tel. 09 / 386 30 64

Vroeg in de morgen, noch voor dag en dauw,
heeft moeder de ogen voor altijd gesloten.
Zij trok met handen in gebed gevouwen

de Schepper tegemoet.

Wij zullen haar missen,

want zij had van haar huis een thuis gemaakt.
ledereen was welkom,

iedereen zette zich bij

en genoot van haar gastvrijheid.

De herinneringen zijn ontelbaar,

niet te noemen,

om haar inzicht en bezorgd zijn,

om het reilen en zeilen

van haar echtgenoot en haar kinderen,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Wij zullen veel missen,

zoals bijvoorbeeld de bloemen van liefde,
die we elkaar schonken,

zoals de warme dagdagelijkse genegenheid
die we elkaar brachten.

Kom, Heer, kom,
neem onze moeder op in Uw land van vrede
en breng ons tot rust in de hoop

van haar eeuwige gelukzaligheid !

Namis : vrijdag 31 oktober 1997 om 19 uur.




